
BEDANKT!
ALVAST 

voor de genomen moeite

D O O R  D I T  B O E K  T E  K O P E N  G E E F  J E  I E T S  T E R U G  A A N
H E T  L A N D  D A T  D I T  V E R H A A L  M O G E L I J K  M A A K T E .  J E

S T E U N T  D A A R M E E  D I R E C T  E E N  S I N G A L E E S  G E Z I N .

Te koop bij alle grote boekwinkels. Online en offline



Met dit boek wil ik laten zien hoe prachtig Sri Lanka is — het
land waar mijn wieg ooit stond. Maar ook hoe diep de sporen
zijn van een tijd waarin kinderen als ik zonder context naar

Nederland werden gebracht.

Het is geen aanklacht, maar een uitnodiging tot verbinding.
Tot kijken, luisteren, voelen.

De winst van dit boek gaat volledig terug naar Sri Lanka.
Bestel jouw exemplaar en steun daarmee 

iets groters dan een verhaal. 

NIET GEVONDEN, WEL GERAAKT

Liefs, 
Shamila


